INTERVIEW

"Onderzoek het
verlangen achter
je verlangen”

Jaap Rodenburg

Meer doen met minder, daarover gaat tijdschrift en online platform Genoeg.

De nieuwe hoofdredacteur Resi Lankester laat zich onder andere inspireren

door yoga, meditatie en boeddhisme. Welke waarden staan voor haar

centraal?

Wat is de focus van Genoeg?

“Het blad komt uit de rijke traditie van de
Vrekkenkrant, die in 1997 opging in Genoeg.
Dus dat is ook alweer bijna 30 jaar. De redac-
tieleden werken er al jaren voor; zij kennen
de hele geschiedenis en weten precies

wat de lezers drijft en beweegt.
Wat mij opvalt is dat er
naast de voormalige
Vrekkenkrantlezers nog
een andere, groeiende
groep is die zich voor
Genoeginteresseert. Dat
zijn de mensen die door
werk of gezin niet altijd de
tijd hebben om veel zelf te
maken of te repareren. Zij
gebruiken regelmatig online gemaksdien-
sten die passen in een druk leven. Deze
groep voelt: het kdn duurzamer, maar hoe?
Door Genoeg ontdekken ze hopelijk wat er
anders kan. Het is een leuke uitdaging om
beide groepen te bedienen: ze hebben
dezelfde behoefte maar leven op een andere

manier.”

Genoeg is: precies
wat je nodig hebt

Wat is voor jou ‘genoeg’ in brede zin?
“Precies wat je nodig hebt. En dat begint bij
het besef dat dat in jouzelf huist. Laatst
eindigde een yogadocent de les met: ‘Leg je
hand op je hart en voel je levensenergie. Die
is er altijd, waar je ook bent: je hoeft er
het huis niet voor uit en het kost
je niks.’ Prachtig toch? Dat
steeds weer terugkeren
naar jezelf en naar wat er
van binnen speelt, is wat
me zo aanspreekt in de
yogafilosofie en het
boeddhisme. Zo ontdek je
vaak wat het verlangen is
achter het verlangen.
Bijvoorbeeld wat je écht zoekt
wanneer je zin hebt in kopen, in nég een
chocolaatje of nég een keer je social media
checken.
En dan kan het zijn dat je uitkomt bij iets dat
eng is. Dat je iets mist — liefde, connectie,
gehoord of gezien worden. Dat gevoel van
leegte proberen we weg te nemen met

spullen en met andere dingen die ons even

Inspiratie @

een kort geluksmoment geven.

Ik laat me inspireren door mensen zoals
Roxane van Iperen. Zij beschrijft in haar
boek Eigen planeet eerst onder andere hoe de
burger steeds meer consument is geworden.
Die verschuiving naar consumentisme leidt
ertoe dat iedere aankoop als moreel of
immoreel kan worden gezien. En daar komt
die schaamtecultus uit voort: als jij vliegt...
als jij vlees eet... Dan zijn we elkaar de maat
aan het nemen en daar wil ik van
wegblijven.

Ook yoga en boeddhisme helpen me. Elke
keer kijken naar je verlangen, to sit with it.
Als je denkt: ik wil nu.., doorvoel dan eerst
wat er gebeurt vanbinnen. Dat is meestal
een rotgevoel. Je voelt angst, gemis, pijn... Als
we dat en masse wat vaker zouden
aankijken en doorvoelen zou dat al heel wat
impulsaankopen schelen, denk ik’

En een aankoop een week uitstellen, om te
kijken of je het dan nog wilt?
“Dan moet je wel sterk in je schoenen staan.

Organiseren dat je geen prikkels krijgt, niet
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Het maakf niet
veel uif vanuit

langs winkels komt,

geen nieuwsbrieven of
social media posts ziet —
veel mensen vinden dat
heel lastig. Ik doe het zelf zo

veel mogelijk, ik ga zo min moge-

q

lijk de stad in. Ik probeer mezelf te wapenen.”

Hoe ga jij zelf om met spullen?

“Het valt me op dat er globaal twee groepen
consuminderaars bestaan: de mensen die
iets op straat zien staan en het redden,
omdat het nog is te gebruiken en het dus
zonde is om het weg te gooien. En de groep
die juist wegblijft van spullen en streeft
naar een leeg, minimalistisch huis.

Ik ben daarin, zoals de meeste mensen, rede-
lijk inconsequent. Ik streef naar een over-
zichtelijk huis, maar ik heb wel ontzettend
veel boeken en dozen vol brieven en foto’s.
Dat komt deels voort uit het verleden: in
2020 heb ik een boek geschreven over mijn
vader, die in 2001 een einde aan zijn leven
maakte. Hij was boekhandelaar en -verza-
melaar, dus dat leverde naast emotionele
ballast ook veel materiéle ballast op. Tot op
de dag van vandaag ben ik vanuit die erfenis
aan het ontspullen. Dat vind ik een heel
lastig proces, loskomen van de emotionele
waarde die aan spullen zit. Maar daarin ben
ik gelukkig niet de enige. Kijk naar al die
loodsen en bergingen die worden gehuurd
om spullen te bewaren: waar houden we

met z'n allen aan vast?”

Je reist veel, zag ik op je website. Onder
andere voor reisbladen.

“Ik ben dol op reizen. In Nederland, maar ook
naar landen in Azié en Afrika. Een andere
omgeving geeft me direct energie en inspi-
ratie. Daar pak ik af en toe het vliegtuig voor.
Ik weet dat dat in veel kringen not doneis.

Met kerst een dood dier op tafel zetten, dat

welke hoek je de
wereld mooier wilt
maken

zou ik dan zelf weer niet
doen: iedereen maakt

daarin een eigen keuze.”

Het lijkt soms of er steeds meer
‘cadeaumomenten’ komen. Begin
en afscheid van een baan, babyshower,
housewarming, gender reveal, etc. etc.
“Tk herken dat zelf niet. In mijn bubbel
vragen we elkaar om ervaringen: een etentje
bijvoorbeeld. Of we vragen: wat wens je mij
toe dit jaar? Zoals meer rust of meer energie.
Endat kun je dan geven in de vorm van een
wandeling, een ingelijste foto, een gedicht;
het hoeft in elk geval niet per se in de vorm
van nieuwe spullen. Iets zelf maken of een
ervaring cadeau doen is sowieso veel leuker.

Dan geef je aandacht.”

Er zijn ook mensen die ‘ontspullen’. En acties
als ‘koop niets’. Hoe kijk jij daarnaar? Doe je
het zelf?

“Tk wil breder kijken dan kopen-niet kopen.
Als je beter slaapt met een nieuwe matras:
vooral aanschaffen. Het gaat erom dat we
beseffen dat we, als we niet uitkijken, de
wereld zien als een voor ons plezier produce-
rend ding. Ik weet nog dat ik in 2006 de
documentaire Our Daily Bread zag van
Nikolaus Geyrhalter. Je ziet daarin hoe ons
voedsel wordt geproduceerd, zonder
commentaar. In feite nemen wij alles wat de
aarde ons geeft, op de snelst en goedkoopst
mogelijke manier. Dat was voor mij een eye
opener. In het winternummer van Genoeg
staat een groot artikel over de groeiende
beweging die pleit voor meer rechten voor
de aarde en natuur. Een heel belangrijke
ontwikkeling.”

Zie jij bepaalde spirituele waarden achter
“niets kopen”?

“Het gaat om het ontdekken van het

verlangen achter het verlangen. Dan kom je
uit bij mediteren, zitten, voelen en obser-
veren wat er in jezelf gaande is. Boeken
genoeg die daarbij kunnen helpen, van heel
spiritueel tot vrij nuchter, zoals The Work
van Byron Katie. Zij beschrijft hoe je elke
gedachte kunt uitdagen.”

En de kerk, kan die nog wat betekenen?
“Mooi dat je dat zegt. Ik maak ook een maga-
zine voor een christelijke omroep. Hun
slogan is: maak morgen liever, groener en
eerlijker. In die zin precies wat Genoeg zegt.
Het maakt dus, kortom, niet veel uit vanuit
welke hoek je de wereld mooier wil maken.
Of wat je exact doet: de één sluit zich aan bij
een voedselbos; de ander zet een peterselie-
plant op het balkon zodat je dat in elk geval
niet meer hoeft te kopen. Alles mag er zijn.
Dat blijkt wel uit de heel diverse groep
mensen die in Genoeg aan het woord komt,
van greenfluencer Elize Been en econoom
Paul Schenderling tot ‘meer-met-minderaar’
Gera van den Berg, die van een zogenaamd
afgedankt voorwerp iets leuks maakt. Leven
met genoeg is een allesomvattend thema, je

raakt er nooit over uitgepraat.”

Heb je nog plannen voor de kerst?

“Dan zijn we met een groep vrienden samen
aan het koken, eten en drinken. We geven
elkaar dingen die we op straat hebben
gevonden, zelf hadden of zelf hebben
gemaakt. Soms zijn die dingen heel lullig,
maar wel persoonlijk. Het gaat vooral om het
samenzijn.

Verder ga ik samen met vriendinnen een
mood board maken voor het nieuwe jaar. Dat
vind ik een erg goede manier om 2026 te

beginnen.”
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