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Niks romantischer en avontuurlijker dan 
de grillige bochten volgen van een rivier. 
En dat doen we in Tsjechië; met de fiets, 
met de camper, te voet, hoe dan ook: 
hóp, de Elbe achterna!  
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Zo'n mooi woud: 
het lijkt wel een 

sprookjesbos

“Ik vermoed dat hier kabouters wonen”, zegt 
Lucie met een stalen gezicht. Ze gebaart om zich 
heen. We zitten op een houten bankje in de zon, 
omringd door bos en rots. In het hart van natuurpark 
Kokorinsko runnen Lucie, van origine Tsjechisch, en 
haar Nederlandse man Erik de B&B Hlucov, met een 
waanzinnig goed restaurant. Hij is de kok van de 
twee: hij gaf er zijn langlopende carrière als advocaat 
maar al te graag voor op. Samen met een lokale chef 
verzint hij de meest exotische gerechten. Bosbessen-
risotto bijvoorbeeld, zo proefden we de avond 
ervoor. En dragonijs. En ravioli met paddenstoelen uit 
het bos. Hier bepaalt niet een recept wat er op de 
kaart staat, maar het ingrediënt dat voorhanden is, 
legt Lucie uit: “Het bos is geen supermarkt natuurlijk.” 
Nee, integendeel: dit stille, intens groene woud lijkt 
eerder een sprookjesbos waar je elk moment een 
elfje, kabouter of eenhoorn verwacht. Lucie kijkt ver-
liefd naar haar ‘achtertuin’: “Als hier de herten voor 
de deur staan te grazen, de mist laag hangt en 
daarna de volle maan achter de bomen vandaan 

komt, dan waan je je echt in een film. Kom, we gaan 
even wandelen, dan laat ik jullie nog iets bijzonders 
zien.”  

Paardenbloemlimonade
‘Pannendeksels’ worden ze genoemd, de apart 
gevormde steenformaties waar Lucie ons mee naar-
toe neemt. Poklicky in het Tsjechisch. Het blijkt een 
mini-versie van het beroemde berglandschap in het 
Turkse Cappadocië, maar dan een heel stuk dichter-
bij! Het bos nodigt uit tot veel meer wandelingen, 
maar we gaan verder, richting de Elbe, hier niet ver 
vandaan. Als we vertrekken bij Lucie en Erik krijgen 
we nog wat tips mee uit hun keuken: zevenblad en 
kleefkruid om mee te koken en paardenbloem om 
limonade van te maken. Eenmaal onderweg stoten 
we elkaar aan als we huizen zien die soms letterlijk 
zijn versmolten met de omgeving: stukjes rood punt-
dak steken half uit een immense rotsformatie. Dit is 
letterlijk leven ín de natuur. 

De Elbe op
Al een aantal dagen zijn we op weg. We begonnen 
onze trip in Děčín, in het noorden van de regio  
Bohemen, op de grens van natuurpark Boheems 
Zwitserland en Centraal Bohemen. De Elbe (Labe, in 
het Tsjechisch) stroomt hier als een levensader door-
heen. Kenmerk van deze stad: het majestueuze, op 
een klif gelegen kasteel, mét barokke rozentuin.  
Wij besluiten Děčín vanaf het water te verkennen en 

Behalve van prachtige natuur, 
kun je in Tsjechië ook volop 
genieten van knusse dorpen vol 
winkeltjes en terrassen
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boeken een boottocht. Heerlijk om de ochtend zo  
te beginnen; uitkijkend over bossen, rotspartijen, 
zandsteengrotten én het fietspad dat hier parallel 
aan loopt. Onze gids Michael tipt ons de volgende 
keer de fiets te nemen, want de route van Děčín naar 
het Duitse Dresden is prachtig: de mooiste van de 
bijna 1.300 kilometer lange Elberoute, vindt hij. En 
maar 65 kilometer! We nippen aan onze cappuccino’s 
en knikken: dat staat genoteerd. 

Troebel wijntje
Tip: pak de fiets wanneer je in de ruim 800 jaar oude 
stad Litoměřice aankomt en peddel een eindje langs 
het water. Of wandel over de kinderkopjes-straten en 
geniet van karakteristieke, lage huizen, een mooie 
kerk en – uiteraard! – een biertuin, waar ze ook lek-
ker eten hebben. Must do hier: ‘het glas in’, oftewel 

via een houten wenteltrap van 153 treden naar de 
glazen koepel (‘het wijnglas’ genaamd, kijk maar als 
je weer buiten staat) van de 16de-eeuwse Kalich- 
toren. Prachtig uitzicht vanuit een van de acht ramen 
gegarandeerd.  
Ben je er in het najaar, let dan op de borden met 
burcak erop: dit lokale brouwsel wordt gemaakt van 
de resten van de wijnoogst en levert een frisse, niet 
al te sterke (7 procent) troebele wijn op. Een soort 
appelsap-plus. Bij het minuscule barretje Vinny Senk 
op het plein komen locals hun lege plastic flessen  
vullen en blijven daarna op het terras hangen, een  
bel wijn in de hand. We checken voor de zekerheid:  
9.30 uur, in de ochtend. “En wij nog maar denken dat 
het koffietijd was”, grappen fotograaf Marloes en ik.

Niks all-inclusive 
Pluspunt van Litoměřice: er zit een gemoedelijke, 
kleinschalige camping op loopafstand: Slavoj. Aan  
de Elbe – al is die helaas niet toegankelijk voor een 
verfrissende ochtendduik. Voor Maikel en Jessica uit 
Eindhoven geen probleem: er is voor de kinderen een 
zwembad in de buurt. Met gewoontes die we in 
Nederland niet gewend zijn, zo koop je hier een extra 
kaartje om van de glijbaan te gaan. Of een pols-
bandje, voor wie de hele dag wil roetsjen. Anders, 
maar prima toch, vindt het stel. Ze zijn niet voor niets 
al voor de elfde keer op vakantie in Tsjechië. “Wij zijn 
zeker geen all-inclusieve vakantiegangers. In Tsjechië 
is zo veel te doen en te zien! En het eten is lekker.” 

Bijzondere ruïnes en vergezich-
ten, heerlijk lokaal bier en  
overal die ontspannen, traag 
stromende Elbe

Elbe-fietsroute
De in totaal bijna 1.300 kilometer lange Elbe-
radweg is een van de bekendste en langste 
fietsroutes van Europa. Delen ervan fietsen kan 
prima, maar officieel begint de route in het 
Nationaal Park Krkonoše, in het Reuzen- 
gebergte. i elbe-cycle-route.com
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Tips voor onderweg 1 Camping Děčín
Eigenaren Sven en Petra 

noemen dit een ‘urban camp-
site’; bijzonder gelegen onder 
een groot viaduct op loop-
afstand van de stad. Relaxte 
sfeer: koffie halen bij een 
houten keet, vuurkorven, 
douches en toiletten in kleu-
rige containers, grote tenten 
waar je ’s avonds wat kunt 
drinken. Dicht bij het centrum 
en om de hoek van de Elbe 
een fietsroute.
adres Polabi 40502, Děčín
open het hele jaar 
terrein klein, 60 camper-
plaatsen, tentenveld 
i kempdecin.cz/en 
kampeerkorting ACSI

2 Camping Slavoj
Een gemoedelijke familie-

camping aan het water, op 
loopafstand van Litoměřice. 
Restaurant op de camping. 
Zwembad op 900 meter.
adres Střelecký ostrov  
41201 Litoměřice
open mei tot september 
terrein kleinschalig, gelegen 
aan de Elbe
i autokemplitomerice.com
 

Tip: een halfuur rijden ten 
noorden hiervan ligt camping 
Marina. Gebouwd op een oud 
haventerrein aan de Elbe. Met 
80 plekken klein en persoon-
lijk. Toen wij er waren nog 
enigszins in wording, maar de 
moeite van het uitzoeken 
waard!
i marinakempvaltirov.cz

3 Camping  
de  Regenboog

Een eindje uit de route die wij 
volgden, maar wel volgens 
velen een aanrader, deze 
camping van Nederlandse 
uitbaters. Bij dorpje Šluknov, 
5 kilometer vanaf de grens 
met Duitsland en een ruime 
60 kilometer vanaf Dresden. 
adres Rumburska 718  
407-77 Šluknov  
open het hele jaar 
terrein 126 plaatsen, aan een 
meer met strand  
boeken anwbcamping.nl/ 
201185
kampeerkorting ANWB 
Kampeerkaart CKE 

Afstand vanaf Utrecht  
782 kilometer

Onderweg 
Tips voor onderweg, onder 
meer over de (soms slechte) 
wegen, tol, alcoholbeleid en 
meer op:
i anwb.nl/vakantie/tsjechie/
reisvoorbereiding

Toeristische info
i visitczechrepublic.com
i visitcentralbohemia.com
i branadocech.cz/en

Koers
CZK 10 = € 0,41

Info

Campings
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1 
Wandel in Nationaal Park 
Boheems Zwitserland. Van-
uit Snežnik bewandel je de 
723 meter hoge Decinsky 
Snežnik. Vanaf een 
zandstenen kloof heb je 
uitzicht op Tsjechië en 
Duitsland. Ook rotsgebied 
Tisa ligt hier. i npcs.cz/en 

2
Wie dit gebied verkent, 
komt er bijna niet omheen: 
Terezin (Theresienstadt). In 
de Tweede Wereldoorlog 
werd dit fort tot getto  

en concentratiekamp 
gemaakt. Dwaal over het 
terrein en bekijk de ver-
trekken: kippenvel en tra-
nen. i pamatnik-terezin.cz

3
Klimmers – beginners en 
gevorderden – kunnen 
naar de Via ferrata in 
Děčín. Aan de voet van 
deze natuurlijke klimmuur 
zit Burger Berg waar je met 
fijn uítzicht op de klimmers 
geniet van een (vegetari-
sche) hamburger. Helemaal 
aan de top van de berg zit 
bistro Nad Ferratou.

“En goedkoop”, vult de dochter meteen aan 
vanachter haar iPad. Maikel: “Sowieso is Tsjechië 
gemoedelijk. Op een eerdere camping (camping  
Eden Jinolice) konden gasten zelf blokken hout halen 
en een vuurtje maken voor de tent. Allemaal prima. 
Dát sfeertje.”
 
Verstopte duivelshoofden
Een attractie die de Duivelshoofden heet – we  
verwachten de borden in neonletters al van verre te 
zien. Maar niks daarvan: deze rotsen, halverwege de 
19e eeuw uitgehouwen door een lokale kunstenaar, 
zijn nauwelijks aangegeven onderweg. Na even  
zoeken belanden we op een parkeerterrein aan de 
snelweg, waar een oud dametje ons een papieren 
parkeerkaartje verkoopt voor 100 TK (zo’n 4 euro) – 
meteen onze ‘entree’ voor de Duivelshoofden. 
Daarna klimmen we een steil, zanderig paadje 
omhoog – niet geschikt voor wie slecht ter been is. 
En dan is het heerlijk dwalen in, opnieuw, unieke 
natuur – deze keer tussen imposante rotssculpturen 
van soms wel 10 meter hoog. 

Barok kasteel
Een van onze laatste stops is Mělník. We logeren er 
op camping Harasov. Om meerdere reden een aan- 
rader: het heeft een fijn meertje en het ligt vlak bij 
het natuurgebied Kokořínsko, op nog geen halfuur  
rijden van het restaurant van Lucie en Erik. Ook hier 
niet ver vandaan: een bierbrouwerij uit de renaissan-
cetijd, in Lobeč. Boek vooral een rondleiding voor  
een kijkje achter de brouwschermen en sla de oude 
stoommachine in de tuin niet over; zó ging dat  
vroeger dus. Binnen is het een komen en gaan van 
wielrenners en mountainbikers die even een grote pul 
bier en een bord goulash komen wegwerken en erna 
weer hóp, op de fiets springen.  

Mělník zelf is een overzichtelijk stadje vol lage, 
gekleurde huisjes. Extra pluspunt: op een paar hon-
derd meter van het centrum ligt chateau Mělník. Het 
oorspronkelijke kasteel werd gebouwd op een wijn-
gaard, precies daar waar de Moldau en de Elbe 
samenkomen. Dus alleen voor het uitzicht al de 
moeite waard. Wie dol is op barokke en rococo pracht 
en praal is hier op zijn plek. En krijgt en passant wat 
mee van de enorme invloed die het communisme 
(1948-1989) heeft gehad op alle lagen van de bevol-
king. Aan de voet van de Elbe zagen we de wijn- 
ranken al, vol pinot noir-druiven. En die kun je hier 
proeven, dus boek vooral een wijnproeverij in een 
van de reusachtige kelders vol metershoge wijn- 
tonnen. Handig voor wie het niet bij proeven houdt: 
vlakbij, aan de Elbe, is een kleine staanplaatsplek.
Onze route eindigt in Praag, zo anders dan wat we 
tot nu toe hebben gezien, maar net zo goed sprook-
jesachtig mooi. Of hier dan ook kabouters wonen? 
We zouden zweren van wel. •

Praag

Metershoge rotssculpturen en dromerige uitkijkpunten 
aan het water wisselen elkaar af


