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In een paar dagen helemaal opladen, ontstressen en bijkomen? 
Daarvoor hoef je niet naar een ver, exotisch oord. Luxemburg is 
the place to be. We verkennen de regio Guttland, waar we 
wandelen, fietsen en... bosbaden! 
TEKST RESI LANKESTER FOTOGRAFIE JONATHAN ANDREW

Lekker lui 
Luxemburg

 Luxemburg
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We hadden vooraf nog zo gezegd: we gaan géén 
bomen knuffelen. Maar het lijkt erop alsof dát voor-
nemen inmiddels is mislukt. Want hier staan we, op 
een bospad in het natuurpark van Hunnebur en we 
aaien vol aandacht een boom. Misschien is dat wat 
de Luxemburgse natuur met een mens doet? 
Terug naar het begin. Onze thuisbasis tijdens deze 
trip is camping Krounebierg, bij Mersch. Volgens de 
eigenaar − die de camping runt met zijn vrouw en 
een aantal van zijn kinderen − zijn we hier precies in 
het hárt van het land. Vanuit hier liggen de groene 
uitstapjes letterlijk aan onze voeten. 

Klein Zwitserland
We starten onze Luxemburgse groen-tour met een 
niet al te intensieve wandeling door het Guttland- 
gebied, dat in totaal honderden kilometers natuur 
telt; van ongerept bos tot dorpjes, boerderijen,  
kastelen en burchten. De Mamerleeën-trail die we 
vandaag bewandelen is een pad van ruim 7 kilometer 
door het bos tussen Mersch en Schoenfels. De route 
is afwisselend: dan weer een vlak bospad, dan weer 
wat klauteren, dan een open veld en dan weer een 
hemel van dichtbegroeid bladerdek (fijn, zo voelen Schapen zoeken de beschutting van de boerderij

Rindschleiden, het 
kleinste dorp van 

het land én een 
pelgrimsoord 

Spannend, 
zo'n zandsteen

grottentour

we de regendruppels niet die inmiddels zijn gaan  
vallen). Ik realiseer me dat ik het beeld dat ik had van 
Luxemburg – grijs en vlak − drastisch moet bijstellen. 
Dit bosgebied is spannend, afwisselend en indruk-
wekkend mooi. Niet voor niets wordt deze regio ook 
wel ‘Klein Zwitserland’ genoemd. Onze gids Mireille 
vertelt dat het pad bewust zo is aangelegd dat je hier 
zonder routekaart of navigatie je weg kunt vinden. 
Alle reden dus om je telefoon thuis te laten en in alle 
offline stilte van de omgeving te genieten. Ze legt 
ook uit dat het gebied bekendstaat om de bijzondere 
zandsteengrotten. Veel grotten zijn op ‘eigen risico’ 
te bezoeken. Behalve de Huel Lee; die grot is zo groot 
en massief (en dus veilig) dat je er prima met een 
groepje kunt picknicken, terwijl je ondertussen  
geniet van een prachtig uitzicht op het kasteel van 
Schoenfels. 

Kasteel
We hebben de smaak van het buitenleven helemaal 
te pakken en kiezen de dag erna voor een fietstochtje 
met e-bikes. De Dällchen West Tour van 26 kilometer 
staat bekend als medium zwaar; er is ook nog een 
zwaardere van 36 kilometer en een lichtere van  
11 kilometer. Leuk: het dorp waar we gids Monique 
ontmoeten, Useldange, is het bezoeken op zich 
waard. Er staat een kasteel – of nee, dat stónd er: nu 
zijn alleen de resten nog te bewonderen; dat geeft 
een surrealistisch sfeertje, ronddwalen tussen de 
voormalige kasteelmuren. De burcht staat nog wel en 
kun je helemaal tot aan de top beklimmen. Per ver-
dieping is er uitleg over de geschiedenis, in Frans en 
Duits. Dus ‘museumbezoek’ kunnen we voor vandaag 
ook afstrepen. 

Naar Lourdes
Tijdens de fietstocht vertelt gids Monique enthousi-
ast over wat ze hier zo fijn vindt: “Dit gebied is een 
soort mini-Ardennen. Met niet al te hoge heuvels en 
veel variatie in het landschap: van valleien tot dorp-
jes met oude boerderijwoningen in allerlei kleuren.” 
Die kleuren hebben te maken met de mineralen in het 
water, die gebruikt werden om de huizen allerlei 

“In Useldange 
kun je de resten 
van een kasteel 
bewonderen”

Het kleinste dorp van Luxemburg
Rindschleiden is het kleinste dorp van het land én een pelgrims-
oord. De sfeer hier is uiterst sereen; zo start hier een ‘meditatie-
pad’ van anderhalve kilometer, dat deels door een bos leidt. 
Onderweg lees je op bordjes over planten, bomen en bloemen en 
inspireren wijze spreuken: ‘In het midden van je moeilijkheden 
liggen je kansen.'
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 vrolijke tintjes te geven. Het doet Frans aan, al deze 
boerderijen. Helemaal omdat je op veel plekken 
 eieren kunt kopen, maar ook honing en verse groen-
ten, zó van het land. 
Stop tijdens de fietstocht in elk geval in het dorp 
Ripp weiler (met nog geen 200 inwoners) waar je je 
even in het Zuid-Franse Lourdes waant. Een bede-
vaartsoord in het midden van Luxemburg? Monique 
legt de ontstaansgeschiedenis uit: hoe een inwoner 
Maria wilde bedanken voor zijn genezing na een 
ongeluk, maar geen geld had om naar Lourdes te 
gaan. Met behulp van donaties uit het hele dorp 
kwam hier een lokale ‘Lourdesgrot’ tot stand.

Mijnwerkers
Na dagen van wandelen en fietsen, pakken we de 
auto voor een dagtrip naar het zuiden van Luxem-
burg. We passeren Luxemburg stad en komen aan in 
de regio Minett. Ooit − vanaf eind 19e eeuw tot zo’n 

dertig jaar terug − draaide alles hier om mijnbouw en 
dan met name om ijzererts (minette). En dat zie je 
hier op een bijzondere manier terug. Onder meer in 
het natuurreservaat van Ellergronn, vlak bij industrie-
stad Esch-sur-Alzette. In dit bosgebied kunnen we 
vier verschillende Natura 2000-wandelingen kiezen; 
we gaan voor een 5 kilometer lang tochtje over kruip-
door-sluip-doorpaadjes en langs de poorten van 
oude, al lang gesloten mijnen. We genieten van groen, 
stilte en volop natuur: onderweg spotten we zelfs 
een hert! 
Na de wandeling nemen we een kijkje bij het bijbeho-
rende museum over de mijngeschiedenis. De in 
onbruik geraakte stalen spoorbanen en transportkar-
ren geven een goed beeld van die tijd, dat nog wordt 
versterkt door zwart-witfoto’s van mijnwerkers van 
toen. Alsof je even een stap maakt in een belangrijk 
deel van de lokale geschiedenis.
 
Bomen knuffelen
En dan, op de laatste dag, is het zover. We zijn terug 
op thuisbasis Krounebierg en gaan vandaag voor het 
ultieme bosgevoel een bosbad nemen – dat overi-
gens niks met water heeft te maken.
Gids Karen loodst ons door het groene woud en 
vraagt ons al na vijf minuten om op blote voeten en 
in stilte verder te lopen. Zo duiken we met al onze 
zintuigen het bos in. Opvallend snel komen we in een 
diepe staat van rust, waarin we alleen nog maar let-
ten op het gevoel van aarde, zand, takjes en blaadjes 

Lokaal lekkers proef 
je bij Beim Méchel in 
Mersch 

Het Kasteel van 
Ansembourg is niet 

toegankelijk, de 
mooie tuinen wél

Het eeuwenoude  
St. Willibrordkerkje in 
Rindschleiden 

Volg de kunstroute in het bos van Ellergronn 

“Voor bomen 
knuffelen en 
bosbaden moet 
je in Luxemburg 
zijn”

onder onze voeten. En luisteren naar het geruis van 
de wind door de bomen, het gefluit van de vogels en 
het geritsel tussen de struiken. Als Karen ons de stam 
van een boom laat zien en uitlegt hoe bomen via een 
ondergronds netwerk van wortels met elkaar ver-
bonden zijn, aaien we onwillekeurig het weerbarstige 
oppervlak van de stam. 
 
Voor we het weten is er anderhalf uur voorbij. We 
voelen ons ontspannen en hebben het idee dat we 
het bos echt hebben leren kennen − wat een wereld 
op zich speelt zich hier af. “Vertragen is gezond en 
langzaamaan doen is onze natuurlijke staat”, beves-
tigt Karen ons relaxte gevoel. “Stel dat je als oermens 
alleen maar liep te rennen – zou je dan die bessen 
opmerken die je nodig had voor je maaltijd?” We 
mompelen iets over dat langzaam leven gewoon niet 
gáát tegenwoordig. Karen glimlacht en vraagt: 
“Wiens stem volg je als je denkt dat het niet kán? Je 

eigen stem, of die van de maatschappij?” We knikken 
− we snappen de boodschap. En met die Luxem-
burgse wijsheid op zak stappen we in de auto, terug 
naar de camping. Misschien gaan we daar ook nog 
wel even een boom knuffelen. •

St. Willibrordkerkje
Het eeuwenoude St. Willibrordkerkje in Rindschleiden – een 
mengeling van romaans, gotisch en barok − is opvallend mooi; 
met dikke pilaren, glas-in-loodramen en bijzondere plafond-
fresco’s op een oppervlakte van ongeveer 170 vierkante meter. 
Oorspronkelijk werd deze kerk gebouwd in de 10e eeuw ter ere 
van alle heiligen. Het was pas in de 16e eeuw dat deze kerk 
gewijd werd aan St. Willibrordus. 
Er is een gratis audiotour in meerdere talen aanwezig, maar die 
schalt vervolgens wel de hele kerk door. Voor de serene sfeer kun 
je beter de folder erbij pakken.
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3x doen
Romeinse tijd
Parkeer de fietsen even in 
het dorp Vichten; het dankt 
zijn internationale faam 
aan een in 1995 ontdekt 
Romeinse mozaïek van 
Homer en negen muzen. 
 
Lekker lunchen
Brasserie Schmëdd (zie 
foto) in het bos net buiten 
Esch-sur-Alzette, naast het 
mijnwerkersmuseum, is een 
heel fijne optie als je 
gerechten met lokale ingre-
diënten wil proeven. 
i schmedd.lu

Rozentuin
De 17e eeuwse tuin bij het 
Kasteel van Ansembourg is 
eigenlijk een park, vol kun-
stig gesnoeide heggen, 
standbeelden van Griekse 
en Romeinse goden en 
godinnen,  klaterende fon-
teintjes en rozen in alle 
kleuren en maten. Het kas-
teel zelf is niet toegankelijk. 
i visitluxembourg.com/nl/
attractie/kasteel-ansem-
bourg               

3x eten  
Beim Alen Tuurm 
Voor een avondje op sjiek, 
lokale specialiteiten en 
Franse klassiekers. In  
Mersch. i beimalentuurm.lu

Beim Méchel 
Gezellige bistro in Mersch, 
met terras. i beimmechel.lu

Fabrik
Pizza’s en burgers in een 
modern jasje, net buiten 
het centrum van Mersch.  
i fabrik.lu

1 Camping Krounebierg
Eva en Thijs, ouders van 

baby Lou, hadden het plan 
om drie dagen op deze 
camping te blijven, maar 
hebben al twee keer bijge-
boekt. Eva: “Het is hier stil, 
groen en het uitzicht over de 
vallei is prachtig."
De camping werkt met de 
app CampingComfort, die je 
onder meer gebruikt om 
broodjes voor het ontbijt te 
bestellen. 
adres Rue du camping,  
B.P.35 2, L-7501 Mersch 
open 1 april t/m 28 oktober
terrein middelgroot, 
133 toeristische en 18 vaste 
staanplaatsen, 17 huuraccom-
modaties
i anwbcamping.nl/38164
kampeerkorting ACSI

2Europacamping 
Nommerlayen

In het hart van Luxemburg 
ligt Europacamping Nommer-
layen. Een kampeerterrein 
voor families, maar ook rust-
zoekers en actievelingen 
kunnen hun hart ophalen in 
de bosrijke omgeving. Goed 
restaurant, fijne supermarkt. 
adres Rue Nommerlayen 

L-7465 Nommern
open eind maart t/m begin 
november
terrein grote camping met 
355 toeristische staan-
plaatsen en 36 huuraccom-
modaties
laadpalen 10
boeken anwbcamping.nl/ 
38486
kampeerkorting ANWB 
Kampeerkaart CKE, ACSI 

3Camping auf Kengert
Op deze middelgrote 

camping fluiten de vogeltjes 
je wakker. Op de camping 
vind je ook een restaurant. Er 
is een speciaal blotevoeten- 
pad aangelegd. Campers tot  
9 meter welkom. Hond 
welkom.
adres Kengert 1  
L-7633 Larochette
open begin maart tot begin 
november
terrein middelgrote camping 
met 172 toeristische staan-
plaatsen en 18 huuraccommo-
daties
laadpaal 1
boeken anwbcamping.nl/ 
32342

Afstand vanaf Utrecht  
336 kilometer 

Info 
i visitluxembourg.com
i visitguttland.lu
i guttlandtrails.lu 
i mullerthal.lu
i anwb.nl/vakantie/luxemburg

Lezen
ANWB Extra Reisgids 
Luxemburg,
ledenprijs € 14,99.
i anwb.nl/webwinkel

Info

Campings


